VRIJDAG 16 SEP 2016, 5:55PM « WITTENSTEINSTRAAT 18, ZWOLLE
Helsinki

Dit verslag is achteraf geschreven. Op het moment dat we een paar dagen naar Helsinki gingen, was
Pumba nogal ziek. We hebben getwijfeld of we het weekendje nog wel wilden laten doorgaan. Maar het
is duidelijk, we zijn toch gegaan. Timon heeft samen met de buren voor Pumba gezorgd en wij hebben
toch nog een paar leuke dagen in Helsinki gehad.

Het wordt min of meer een bliksembezoekje. We hebben 2 nachtjes geboekt in het leuke moderne en

kunstzinnig ingericht hotel Fabian.

We vliegen met de KLM en dat is toch wel prettig. We komen op vrijdag in de loop van de middag aan

en lunchen in de straat waar ons hotel zit. Dit eerste maaltje slaat meteen een diep gat in het budget. Bij



aankomst wordt ons verteld dat het hotel een feestje viert. Aanleiding? Zou het niet meer weten! Maar:
gratis eten en drinken, dat is altijd interessant voor ons zuunige Hollanders. Rond 17.00u moet het
beginnen. Er wordt kort iets in het Engels gezegd, daarna hoor je alleen nog maar Fins om je heen. We
hoeven geen moeite te doen, we verstaan er echt geen woord van, maar dan ook geen woord. Doet er
niet toe, we maken voor het eerst kennis met een broodje pulled pork en die was overheerlijk. Gezien
de zorgen van de afgelopen weken met Pumba, houden we het niet lang daarna voor gezien en trekken

we ons terug op onze kamer voor een eerste goede nachtrust.



ZATERDAG 17 SEP 2016, 6:07 PM « WITTENSTEINSTRAAT 18, ZWOLLE
Op de fiets door Helsinki

De volgende ochtend wordt het ontbijt geserveerd in een ruimte wat je eerder een ‘open keuken’ zou

noemen dan een restaurant.

Ziet er gezellig uit en het ontbijt smaakt ons goed. Daarna gaan we fietsen huren. We maken gebruik

van het fietsensysteem van Helsinki (overal locaties waar je een fiets kunt ‘pakken’ en deze kun je later
weer op een andere locatie stallen). We houden contact met het thuisfront om te horen hoe het met de
beide juniors gaat (de menselijke en hondelijke variant). We bezoeken de door onszelf geselecteerde
hoogtepunten van de stad.

Voor de avond staat een bijzonder restaurantje op het program. We gaan naar Passio. Het is niet om de
hoek van het hotel, dus we worden door een zeer stilzwijgende taxichauffeur naar onze bestemming
gebracht. We genieten enorm van de sfeer en het lekkere eten. De tafeltjes stonden helaas wel heel

dicht op elkaar, maar dat lijkt hier overal redelijk gewoon te zijn.



ZONDAG 18 SEP 2016, 3:11PM - WITTENSTEINSTRAAT 18, ZWOLLE

Das Boot

Wat doe je als je al om 05.30u wakker bent op zondagmorgen en je vlucht vertrekt pas in de middag?
Juist, dan ga je bootje varen! De Finse hoofdstad wordt voor een groot deel omringd door water en
voor de kust ligt een eilandengroep. We bezoeken Suomenlinna (UNESCO werelderfgoed), een vesting
die op zes eilanden voor de haven van Helsinki is gebouwd. Het is lekker rustig op de boot - laten we
wel wezen, elke gek gaat er op zondagochtend ook om 9.00u al met de boot? Wij dus. Voordeel is dat
het lekker rustig is op Suomenlinna. We wandelen wat heen en weer en bekijken de mooie
bouwwerken. We moeten de tijd goed in de gaten houden, we moeten op tijd de boot naar het
vasteland nemen. Terwijl we naar de boot teruglopen, komt deze net weer een nieuwe lading bezoekers
brengen. De hele boot zit vol met jonge gezinnen en het korte volk heeft vrijwel allemaal een mobiele
telefoon in de hand. Wat blijkt? Op Suomenlinna zijn een of meer Pokémons te vinden, dus dat is een
mooi uitstapje voor de Finse gezinnen op de zondagmorgen. We zijn weer op tijd bij het hotel, pakken

ons boeltje bij elkaar en vertrekken weer naar Nederland.



